
 

 

Opvoeden doen we samen! 

Buurtgezinnen is al ruim twee jaar actief in de 

gemeente Venlo. Onder het motto ‘Opvoeden 

doen we samen’ koppelen we gezinnen die wat 

extra steun kunnen gebruiken aan een liefdevol, 

stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht, en worden ouders 

ontlast. 

Lijkt het jou mooi om iets voor een ander gezin te betekenen? Buurtgezinnen is op zoek naar 

steungezinnen: gezinnen, stellen of alleenstaanden die tijd en ruimte hebben om een kind op 

een laagdrempelige manier een fijne, gezellige tijd te geven. Dit kan bijvoorbeeld door een 

middag samen iets leuks te doen. 

Ook oudere echtparen zijn van harte welkom. Misschien missen jullie een opa- en oma-rol in 

jullie leven en vinden jullie het fijn om een kind af en toe op te vangen, een luisterend oor te 

bieden of samen een spelletje te spelen. Jullie aandacht en ervaring kunnen voor een gezin 

in de buurt een groot verschil maken. 

Wil je meer weten over wat het betekent om steungezin te zijn? Ik kom graag langs voor een 

gesprek.  

Wil je op de hoogte blijven van Buurtgezinnen in Venlo? Volg ons 

op Facebook of Instagram ‘Buurtgezinnen in Venlo’ of kijk op 

www.buurtgezinnen.nl. Je kunt ook direct contact opnemen met 

mij Susan Nellen: 06-28767390. 

Samen maken we het verschil! 

 

 

 

http://www.buurtgezinnen.nl/

